
2 februari startten we met een lichtmisviering in de kerk om daarna 
van de pannenkoeken te smullen op school.  

 

Simeon draagt Jezus op in de tempel.  Ook Hanna, een oudere vrouw dankt God voor de 
komst van zijn Zoon. De kinderen van het tweede leerjaar brachten prachtig de boodschap 
van de opdracht van Jezus in de tempel: elke eerstgeboren zoon werd bij de Joden 
opgedragen aan God. 

Samen bidden, zingen en vieren laat ons dichter groeien naar elkaar. 

   

 

 



 

Laat Jezus’ licht in ons groeien: een ster van liefde met iedereen begaan, een sprankeltje zon voor 
wie het soms moeilijk heeft, een teken van hoop, elke dag opnieuw! 

Dank aan de kinderen van het tweede leerjaar die deze viering zo mooi opgeluisterd hebben, aan 
diaken Raymond Van Peteghem voor het opluisteren van de gebedsdienst en alle kinderen, ouders 
en grootouders die met ons meezongen en vierden.  

Na de viering werden onze kinderen verwend met lekkere pannenkoeken. Dank aan de 4 ouders die 
instonden voor het opwarmen en bedelen van de pannenkoeken in de lagere school en de poffertjes 
bij de kleuters. 

  

Pannenkoeken verwijzen met hun ronde vorm en goudgele kleur naar de zon, laten we de zon in ons 
hart verder uitstralen naar anderen toe! 

 


