
Veel nieuwe gezichtje bij het begin van het nieuwe jaar! 

Zondag 7 januari kwamen onze nieuwe peuters, broers/ zusjes en hun ouders talrijk kennis maken 

met Jules, hun klasje, juf Lindsey en juf Kathleen. Met een drankje en versnapering in de hand is het, 

als ouder, makkelijker contact zoeken met elkaar. 

   

De kindjes vonden al snel hun plekje bij één of andere speelhoek. De wasmachine en strijkplank 

waren ook heel erg in trek: zorg voor de toekomst van de ouders verzekerd      ! 

  

 



Uiteraard mochten een koekje en een drankje niet ontbreken. Nadat ze in de kring pop Jules hadden 

wakker gemaakt en verteld hadden wat er in hun schooltasje zat,  kregen ze allen een plopkoek van 

Jules en juf Lindsey.  

 

  

Mmm? Is dit altijd zo? Ontdek het zelf maar… 

 

 


