
Flitsende start van het nieuwe jaar met High Five in ons midden! 

 

High Five kwam ons in de winterse kou een bezoekje brengen. Hij was hier niet zomaar! 

 

 

High Five en zijn begeleidster maakten ons deze keer attent op het feit dat we er mogen zijn. 

 

Hoe zorgen we voor onszelf in het verkeer?  

- Door het dragen van een fluojas. 



- Door  bij het fietsen een helm te dragen en je fietslichten aan te zetten.  

Hoe zorgen we voor onszelf? 

A.d.h.v. een stellingenspel als: 

- Ben ik iemand die eerder ruzies wil oplossen of ben ik dan liever op de achtergrond? 

- Ben ik iemand die eerder de leiding neemt of ga ik eerder iemans idee volgen? 

- … 

reflecteerden de kinderen over zichzelf. Elke keuze was goed. Bij de ene keuze maakten ze zich klein, 

bij de andere groot.  Het was heel fijn om te zien dat iedereen dit spontaan voor zichzelf deed. Ieder 

mag er immers zijn! 

 

 


