
Welkom, welkom      
welkom iedereen 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 

Welkom, welkom 
fijn dat jij er bent! 

 

Met een frisse start gaan we het nieuwe schooljaar tegemoet. En de frisse start mag je 
letterlijk en figuurlijk nemen.  Ondanks het regenweer hebben groot en klein een fijne 
opstart gehad.  

Allereerst werden onze nieuwe eersteklassers door alle kleuters uitgewuifd en 
vormden onze lagere school een erehaag waar ze doorheen gingen van de ‘kleine’ 
school naar de ‘grote’ school.  

 

Daarna stelden we in de turnzaal ons nieuw jaarthema: ‘ lezen is dromen met je ogen 
open’ voor. De leesheld voor de lagere school haalde zijn vriendje het leesmonster ( 
voor de kleuterschool) erbij om zich gezellig terug te trekken met een leuk boek. 

Jong en wat minder jong 😊 kon al snel ons leeslied meezingen.  

Lekker lezen is een feest   
zonder fiets, boot of trein   
kan je in een wip 
in een andere wereld zijn  
Ik vind een boek in de bib, 
een boek in de klas, 
een boek onder mijn bed,  
een boek in de boekenkast.  
 

Hebben jullie in je kast nog boeken die niet meer gelezen worden? Boeken lezen 
wordt pas fijn als er af en toe ook andere zijn. Schenk je ze aan de school, dan mag je 
ze in de boekenkast aan de ingang van de school deponeren. Vandaag hadden de 
kastjes bij kleuter en lager al heel veel succes! 



Het deed ons deugd zo veel ouders op onze school te 
verwelkomen. Achteraf konden ze nog even met elkaar napraten 
tijdens een koffie/ theemomentje. 

Tijdens zo’n eerste schooldag wordt de klas, de vrienden verkend, 
de klasafspraken samen vastgelegd en gewerkt aan een toffe 
sfeer. Een kijkje in alle klassen: 

1. onze kleuterklassen 

 

 

 

 

 

 



2. de lagere schoolklassen: 

 

 

 

 

 

 

 

 


