
Twee grote ankers van onze school gaan op pensioen: 

Winnie Pauwels en juf Leen Baeyens. Beide dames werkten enkele decenia bij ons op school. Winnie 

werkte in opvang en reffer. Van de allerkleinste spruit tot de grootste guit. Samen wuiven we haar uit.  

 

Juf Leen, de ‘ moeder’ van onze kleuterschool , leerde de kinderen van de derde kleuterklas heel veel 

moois. Taal is echt haar ding. Verhalen verzinnen, gedichtjes en zo veel meer, we zullen het missen als 

geen één.  

Een cadeautje, een roos, een knuffel en een zoen, kreeg juf Leen van elke kapoen! 

   



  

   

 

 

Oh, juf Leen gaat op pensioen, 
wie schrijft nu verder verhalen  

dat is nu toch balen, zonder mooie verhalen… 

Oh, juf Winnie gaat op pensioen 
in refter en opvang paraat 

met  stofdoek aan ’t draaien,                                                                                                          
wie gaat nu de plak zwaaien? 

 


