
Een laatste boeiende laatste schooljaar week in het Belleveer! 

Vrijdag 23 juni kreeg ons zesde leerjaar een heel pakket van afscheidsactiviteiten aangeboden en dat 

tot 22 uur. 

▪  Met dit prachtige weertje stonden allereerst waterspelen op het programma. 

 
▪ Een workshop batikken zorgde voor een prachtig resultaat. Hun turnt-shirt kreeg een 

moderne upgrade.  

 



▪ Van al dat spelen krijgt een mens natuurlijk honger; Mac Belleveer opende zijn deuren voor 

een gezonde wrap of heerlijke hamburgers.  

  
 

▪ Afscheid van de school zou niet echt een schoolafscheid zijn zonder een quiz rond hun parate 

kennis: het winnende ploegje… 

 
▪ And last but not least… een fuifje om het af te leren.  



 

Maandag , 26 juni, trok onze lagere school naar de Warande voor een verfrissende duik in het water.  

  

 

Woensdag, 28 juni 

▪ Het derde leerjaar verzorgde een kleurrijk afscheid van dit schooljaar in de kerk. 

 
▪ ’s Avonds was er dan de proclamatie van ons zesde leerjaar. Met een lach en een traan en 

supporterend voor de’ homo universalis’- wedstrijd, kregen onze kinderen en ouders een 

pakkend afscheid.  Nadien konden ze genieten van een hapje en een drankje dat werd 

opgediend door de helpende handen van de vriendenkring ( waarvoor dank!) 



 

 

    
  

 



▪ derde kleuterklas zwaaide ook af. Het was dit jaar, meer dan anders, een emotioneel 

afscheid. Het was juf Leens laatste proclamatiefeestje. Ze geniet vanaf 1 juli van een 

welverdiend pensioen. De hapjes en drankjes werden deze keer voorbereid door het zesde 

leerjaar. Zo hadden ze zelfs twee keer feest! 

     
 

 



 
 


