
Een warme terugblik op ons schoolfeest : “ Het Belleveer verdient een musical”. 

Niemand minder dan James Cooke ( alias meester Ward) verraste onze school met een musical over 

ieder personeelslid en elke klas. Hij zorgde voor een lach, een traan met zijn vlotte babbel, maar 

vooral voor een wervelende show gebracht door de kinderen. 

 

Elke juf koos een nummer uit dat voor hun klas dit jaar typerend was. 

De peuters vonden het thema van de brandweer super boeiend : wij zijn bij de brandweer, als het 

brandt dan blussen wij het vuur… 

 



K1b trekt er regelmatig op uit om de natuur en de omgeving rond de school te verkennen. Met rugzak 

en verrekijker gingen ze op onderzoek.  

 

In K2 staan sprookjes ,waaronder de drie biggetjes, centraal. Hierbij leren ze niet enkel over de 

natuur, maar ook wiskundige initiatie. 

 

De oudste kleuters van K3 voelen zich als een vis in het water: 17 kleuters kunnen reeds zwemmen. 

Doordat we een aantal weken na elkaar gaan zwemmen, krijgen ze ook sneller oefenkansen achter 

elkaar.  

 



Bij de start van de lagere school wordt ook extra ingezet op sociale vaardigheden. Ze zijn dan ook 

niets voor niets de ‘vriendenklas’.  

 

Zitten er astronauten of toekomstige werknemers van de NASA bij L2? Goed mogelijk, hun interesse 

om de ruimte te verkennen en specifiek naar de maan te gaan, is in elk geval groot.  

 

In maart trokken de leerlingen van het derde leerjaar naar de zoo van Planckendael en …. 

veranderden toch zelf niet in wilde dieren zeker!? 

 



 

Het vierde leerjaar leerde over speelgoed van vroeger en nu en bezocht diezelfde dag het 

speelgoedmuseum. 

 

 

En het vijfde leerjaar? Die trokken hun laarzen aan om meer te leren in de koeienstal van het 

Meerschenhof. 

 



 

Afscheid nemen bestaat niet … voor het zesde leerjaar echter wel. Als één grote groep blikten ze al 

vooruit naar hun proclamatie. 

 

 

Nadien kon iedereen genieten van de kinderanimatie buiten of de kinderfuif binnen.  

  

Dankzij de inzet van velen: werkgroep schoolfeest, leerkrachten, personeel, helpende ouderhandjes 

en het stralende weer was het schoolfeest terug een gezellige bedoening voor groot en klein! 

  

Ook JIJ verdient een musical! 


