Waw! De herfstwandeling van de vriendenkring van VBS Het Belleveer was een
echte topper!

Met de zon op het hoofd,
Wandelend,
Speurend,
Genietend,
Van post naar post.
Stappen, wandelen, lopen, hinkelen,
Kortom genieten van de zon, de natuur om je heen, het gezelschap.
Dat was de herfstwandeling 2022!

Dankzij de inzet van de vriendenkring, leerkrachten, directie en ook nieuwe ouders die een handje
kwamen toesteken werd deze editie van onze gezins-, speur-, doe- en wandeltocht een echt tof
gezinsmoment.

Onder een stralende zon startten meer dan 200 wandelaars voor een tocht die ons via verschillende
landenopdrachten, doe-opdrachtjes en speurwerk naar het mooie natuurgebied rond de Kalkense
meersen bracht.

Geniet mee van enkele sfeerbeelden:




Benieuwd naar de voorwerpen die je onderweg tegenkwam? Er dienden 5 zwart-wit voorwerpen
gevonden te worden die niet echt thuishoorden in het landschap, bijkomend was ook een turnzak van
onze school te vinden.

Witte gaatjesrol zwart sjaaltje zwarte kapstok



Zwart hoedje aan brugje zwarte broeksriem aan pompstation

Verschillende sponsors maakten het ook mogelijk om enkele lekkere prijzen uit te reiken of mee te
zorgen voor een heerlijk drankje of hapje achter af.

De 7 winnaars hebben ondertussen hun prijzen reeds in ontvangst mogen nemen. Fijn dat jullie zo talrijk
mee deelnamen!

We willen dan ook graag ons woordje van dank uitbrengen aan onze sponsors :

- Spar Schellebelle
- AH Dendermonde
- Delhaize Lede

- Safti Wetteren

- Stienbier

- Renébier

- Picaflorbier

- De Seizoenschuur



